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Invierno 2009 / 2010 
Net zoals in ons eigen kikkerlandje was de winter in het zuiden van Spanje het afgelopen jaar extreem. In de 
provincie Granada is in 3 maanden tijd een hoeveelheid neerslag gevallen die normaal in 3 jaar valt !!  
 

Op de pistes van de Sierra Nevada werd er in mei nog volop geskied. De 
sneeuwgrens lag aan de westzijde al op circa 1.800 meter en het bloeiseizoen 
was ongeveer 4 weken later dan normaal. Ook de bron van Cortijo del Inglés 
leverde in mei ongeveer viermaal zoveel water als normaal.  
 
Ondanks de blijdschap over het overvloedig gevallen hemel- 
water (de komende paar jaar zal er geen water tekort meer zijn)  
was er toch ook wat tegenslag, althans voor de mensen die niet  
in de wegenbouw werken. De net nieuw aangelegde wegen  
hebben op enkele stukken behoorlijke schade opgelopen door 
aardverschuivingen. De reparaties zijn in volle gang en de  
meeste stukken zijn inmiddels gelukkig weer hersteld.  

 
Op Cortijo del Inglés is weer een aantal verbeteringen afgerond. Voor de gasten- 
kamers hebben we nu een natuursteenterras zodat je lekker vanuit de kamer  
op blote voeten van de ochtendzon kunt genieten. Daarnaast zijn alle muren bij de  
opgang aangepakt, is de buitenverlichting verfraaid en is het buiten nog gezelliger  
geworden door de nieuw aangeplante rozen. 
 

Valencia 
Op een halve dag rijden van de Cortijo ligt de derde stad van Spanje: Valencia, de stad 
van de sinaasappels en de bakermat van de paella. Het historische centrum van de stad 
dateert grotendeels uit de 14e en de 15e eeuw, met blikvangers als de kathedraal met de 
beroemde klokkentoren El Miguelete en de oude zijdebeurs la Longa de la seda. Valencia 
heeft ook een prachtige, met afbeeldingen van sinaasappels versierde Mercado; de 
centrale markthal heeft een indrukwekkende lichtkoepel van glas in lood.  
 
Daarnaast zijn de botanische tuin en de futuristische Ciudad de las Artes y Ciencias, 
gebouwd in de oude drooggelegde rivierbedding van de rivier de Turia, zeker een bezoek 
waard. Na een dagje rondkijken is het prima vertoeven in de wijk El Carmen bij een van de 
vele leuke restaurantjes. 
 

De route naar Valencia langs de indrukwekkende marmergroeves in de Sierra de los Filabres kunnen wij van 
harte aanbevelen.  
 

Vinos 
De bodega’s op de contraviesa hebben bepaald niet stil gezeten. Naast de diverse nieuwe kwaliteitswijnen die 
op de markt zijn gekomen is er ook succes op het gebied van de ‘wijnwet’. De provincie Granada is nu officieel 
erkend als wijnproducerend gebied en heeft een eigen Denominación de origen. 
 
Baranco Oscuro 
Buurman Manuel heeft in het late najaar van 2009 een nieuwe Garnacha wijn in 2  
varianten op de markt gebracht, een rode Garnata die 18 maanden hout  
heeft gehad en een bijzondere rode dessertwijn Xarab. De druiven staan op zijn  
hoogste wijngaarden op de Cerro las Monjas en worden normaal gebruikt voor zijn  
topwijn 1368. Het is een proef op beperkte schaal (er zijn van de Garnata Garnacha  
slechts 600 flessen beschikbaar), maar wij kunnen uit ervaring zeggen dat de proef  
meer dan geslaagd is. We hebben gelukkig nog enkele flessen in de Cortjo liggen. 
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Bodega Cuatro Vientos 
De restauratie en deels nieuwbouw van het familiebedrijf bodega Cuatro 
Vientos is zeer geslaagd te noemen: de prachtig gelegen bodega met uitzicht 
op de Sierra Nevada en de Middellandse zee is gerestaureerd met veel 
traditioneel houtwerk en leisteen. Er zijn prachtig aangelegde terrassen en de 
oude kelders van de bodega zijn omgetoverd tot een museum waar 
werktuigen en vinificatievaten uit vroegere tijden te bewonderen zijn.  
 
Cuatro Vientos produceert sinds enige tijd een zeer frisse witte wijn gemaakt 
van de Vijiriega-druif, een lokale druivensoort die naast de Canarische 
Eilanden, alleen voorkomt op de Sierra de Contraviesa. Ondanks de 4 
maanden rijping op hout, is de wijn zeer licht van kleur en heel fris en fruitig en 

combineert prima met een frisse tapa zoals boquerones en vinaigre. De nieuwe gebottelde eerste wijn van 
Cuatro Vientos Barrica, heeft afgelopen jaar de gouden medaille gewonnen op het wijnconcours van de stad 
Córdoba. 
 

Avocadosalade met gazpachodressing  
Hieronder een lekker recept voor een heerlijke zomerse avond. 
Je hebt nodig voor 8 personen: 

 ½ rode paparika 
 ½ libanese (korte) komkommer 
 1 grote rijpe tomaat zonder zaadjes 
 2 tenen knoflook 
 2 theelepels sherryazijn 
 4 eetlepels extra vierge olijfolie 
 Flinke mespunt suiker 

 
 2 rijpe avocado’s 
 100 gr gemengde salade 

 
Begin met de gazpachodressing: hak de paprika, komkommer, tomaat en knoflook in stukjes en maal fijn in 
een keukenmachine. Wrijf de puree door een zeef in een kom en pers zoveel mogelijk sap door de pulp. Gooi 
de pulp weg. Doe de azijn, olie en suiker bij het sap en klop tot de suiker volledig is opgelost. Breng de 
dressing op smaak met zout en peper, dek hem af en zet 30 minuten in de koelkast. 
 
Snij vlak voor het serveren de avocado’s doormidden en verwijder de pit en de schil. Snij elke avocado in 8 
kwarten. 
 
Leg de salade en de stukken avocado op een schaal. Klop de dressing nog even door, sprenkel hem over de 
salade, strooi wat grof gemalen zwarte peper over en serveer hem. 
 

Praktische informatie 
Beschikbaarheid najaar 2010 

 12 september tot 5 oktober 
 
Wat zijn de prijzen ook alweer? 
Per tweepersoonskamer per nacht (incl. ontbijt) € 50,00. 
 
Wil je ’s avonds genieten van onze kookkunsten? Voor € 17,50 
maken wij een overheerlijk (driegangen) menu del dia. Heb je meer 
zin in een kleinere maaltijd: ook dat kan, evenals een vegetarische  
maaltijd. Daarnaast staan er regelmatig heerlijke tapas op het menu.  
 
Wij maken zoveel mogelijk gebruik van biologische producten uit de streek. Al onze wijnen worden door lokale 
boeren geproduceerd.  
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Op maandag wordt er niet gekookt; dan hebben wij een avond vrij, maar wij hebben voldoende suggesties 
voor leuke restaurants in de buurt. 

 
Hoe er te komen 

Je kunt naar Malaga, Granada of Almería vliegen. Kijk voor 
vluchten op: 

 www.transavia.com 
 www.air-berlin.com 
 www.vueling.nl 
 www.easyjet.nl (met een overstap op b.v. Londen Gatwick) 
 www.ryanair.com 

 
 
 

 
Een auto huren in Spanje is niet duur. Dit kan al vanaf € 16,00 per dag. Hieronder een aantal adressen: 

 www.d-reizen.nl 
 www.hispacar.com 
 www.malagacarhire.es  

De service van Malaga care hire is goed, ze staan bij de uitgang klaar om je naar je auto te brengen. Dus niet 
in een lange rij met de rest van de toeristen. 
 

Adopteer een amandelboom 
Delen van het land hebben nog wat achterstallig onderhoud. Wij zijn hard  
bezig het land weer in zijn oude glorie te herstellen. Dit doen wij door dode  
bomen te rooien, te ploegen en de bomen te snoeien.  
 
Als je ons daarbij wilt helpen kun je voor € 10,00 per jaar een amandelboom  
adopteren. Wil je een naambordje op je boom dan kost dat eenmalig € 25,00  
(naambordje & eerste jaar) en vervolgens € 10,00 per jaar. Uiteraard krijg je  
jaarlijks een zakje amandelen van je ‘eigen’ boom in een leuke cadeau- 
verpakking. Wil je ons op een andere manier helpen, kom dan in het najaar  
helpen plukken. 
 
Muchas gracias y hasta luego! 
 
Hellen en Caspar 
 

 


