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El primero 
Hier onze eerste nieuwsbrief over het begin van ons nieuwe leven in Spanje! We hopen  
dat jullie door het lezen van deze brief enthousiast worden en op een dag bij ons in  
Andalusië voor de deur staan zodat we jullie kunnen verwennen met al het goede uit de  
Alpujarras en de rest van Spanje.  
 
In deze brief staat informatie over onze cortijo, de B&B , de omgeving en wat er zoal  
te doen is. Uiteraard is dit nog lang niet volledig omdat wij zelf ook nog op ontdekkingstocht moeten gaan.  
 
Hoe het allemaal begon 
Caspar had al na het eerstejaars geologisch veldwerk plannen om naar Spanje te gaan om daar een jazzcafé te 
beginnen. Na al het harde werken in Nederland trok het goede leven van Spanje, het klimaat en de ruimte hem erg 
aan (en de wijn natuurlijk ook!). Mij klonk dat ook goed in de oren dus in de zomer van 2005 zijn we naar Spanje 
afgereisd op zoek naar een huis (nee, geen café; ik had mijn zinnen namelijk op een B&B gezet). De Alpujarras in 
Andalusië had onze voorkeur omdat het er nog niet zo toeristisch is, het is er nog authentiek en de natuur is daar 
erg mooi. 
 
We zijn  in een half jaar tijd driemaal naar de Alpujarras afgereisd en hebben ongeveer 30 verschillende huizen 
bekeken; van echte bouwvallen tot hele mooie huizen. Het ene huis lag in een dorp, het andere weer midden in de 
woestijn. We konden het niet eens worden; er was altijd wel iets wat niet goed voelde of het was gewoonweg niet 
haalbaar. Ook bij de cortijo ging mijn hart niet gelijk sneller kloppen. Ik had mijn zinnen gezet op een huis in een 
dorp en de cortijo ligt in de bergen, zo’n 20 minuten rijden naar het dichtstbijzijnde dorp, maar…... 
 
…… bij thuiskomst hebben we de foto’s nog eens goed bekeken, heeft Caspar mij enthousiast gemaakt en werd ik 
alsnog verliefd op de cortijo, het land (18 hectare waarvan 15 met amandelbomen) en de omgeving. Om zeker te 
zijn van dat gevoel zijn we een paar maanden later teruggegaan en toen we het voor de tweede keer zagen waren 
we allebei verkocht. De ruimte, de mensen, het uitzicht en de rust, echt zo overweldigend.  
 
Na veel onderhandelen is het dan eindelijk zover. Vanaf 9 februari 2007 zijn we de trotse eigenaars van de Cortijo 
del Ingles!!! 
 

Cortijo del Ingles 

 

De cortijo ligt op de grens van de dorpjes Cadiar en Joriaratar.  Het ligt  op een 
bergrug genaamd de Sierra de la Contraviesa. Op Google Earth kun je de cortijo 
zien liggen (36 54.57 n, 3  8.8 w). Vanaf ons terras zien we 18 pueblos blancos 
liggen met op de achtergrond  de besneeuwde toppen van de Sierra Nevada en de 
Mulhacén, de hoogste berg (3.482 m) van het Spaanse vaste land. 
 
De cortijo is ruim 650 jaar oud, is gebouwd in de traditionele alpujareño-bouwstijl en 
bestaat uit een privé-gedeelte en een gedeelte voor onze gasten.  

 
 
Oude stallen 
Voor onze gasten hebben we drie sfeervolle tweepersoons- 
kamers met eigen badkamer. Twee van die kamers zijn  
gebouwd in de oude stallen en hebben een ruim terras.  
 
We hebben het plan dit najaar nog twee kleine appartementen  
te bouwen met een eigen keukentje.  
 
Barbecue 
Er is naast onze jeu-de-boule-baan een buitenbarbecue waar we tijdens de warme avonden heerlijk met onze 
gasten kunnen barbecuen (wie weet komt Thijs van Soest nog een bbq-workshopje geven).  
 

http://www.afsluitdijk.org/spaanse vlag.gif


Hellen en Caspar in Spanje 
 
 
 
 

 

 

Zwembak 
Wil je lekker afkoelen tijdens een warme dag, stap dan in onze 
zwembak en geniet van het koele water, onder het genot van een 
lekker cavaatje met heerlijke tapas. De zwembak is gevuld met water 
uit onze eigen bron. 

 
Omgeving  
Alpujarra is het Arabische woord voor "weiden". Er wordt gezegd dat de lucht er nog even zuiver is als op de eerste 
scheppingsdag. De Alpujarras een vallei en kleine bergketen, vijftig km ten zuiden van Granada, biedt prachtige 
vergezichten op de Middellandse zee en op de besneeuwde bergtoppen van de Sierra Nevada, de hoogste 
bergketen van het Spaanse vasteland. 
 

Activiteiten 
Fietsen 
De omgeving is zeer geschikt om met een mountainbike erop uit te gaan. Van zacht glooiende heuvels tussen de 
dorpjes tot 3.000 meter hoge bergtoppen. Wat dacht je van urenlang fietsen door de amandel- en olijfboomgaarden 
zonder iemand tegen te komen met aan de ene kant uitzicht op de Middellandse zee en de andere kant op de 
bergen.   
 
Wandelen 
De zuidhellingen van de Sierra Nevada zijn rijk aan water. Irrigatie van Moorse  
oorsprong zorgt ervoor dat je het hele jaar in een verrassend groen landschap  
wandelt. Vogels en vlinders zijn er in overvloed. Wijnstokken wisselen amandel-  
en vijgenbomen af. Ze geven elk jaargetijde zijn eigen charme. Je kunt kiezen  
uit verschillende wandelingen die variëren van drie tot zes uur. Geoefende  
wandelaars zullen met plezier de confrontatie aangaan met de hoogste toppen  
van continentaal Spanje: de Mulhacén (3.482m) en de Veleta (3.398m). Maar  
ook voor de minder geoefende (berg)wandelaar is dit stukje Andalusië een paradijs voor wandelingen en 
trektochten, dat je absoluut niet mag missen! 
 
Tussen de meeste dorpjes lopen paden die door de "moriscos" voor de handel of voor het vee gebruikt werden en 
nu in gebruik zijn als "GR-wandelpad". Zo is de GR-7 volledig bewegwijzerd in de Alpujarras.  
 
Strand  
Heb je zin in een dagje strand, ook dat kan. Een mooie tocht van hooguit driekwartier met de auto en je zit aan de 
kust. Ben je een echte sportieveling, dan pak je natuurlijk de fiets. 

 
Cultuur 
Op anderhalf uur rijden bevindt zich Granada, op de noordoever van de Río Darro.  
Granada is gebouwd op drie heuvels: de Alhambra, de Albaicín en de Sacromonte. 
Het Alhambra, "rood fort" in het Arabisch, is een van de grootste bezienswaardig-
heden van de stad. Het is een gigantische vesting, 720 meter lang en 220 meter 
breed. Binnen de vestingsmuren bevindt zich een wereld van islamitische en 
christelijke paleizen, geurende tuinen met wandelpaden , een middeleeuwse burcht, 
baden, musea, een kerk en zelfs een hotel. Blijf een nachtje slapen in Granada en 
geniet van het uitgaansleven met de vele flamencoshows en de tapasbarretjes.  

 
Gastronomie 
Het bergdorpje Trevélez (1.480m) is  het hoogstgelegen bewoonde dorp van Spanje. In de hele streek bekend om 
zijn berghammen zoals de wereldberoemde Pata Negra. Overal zie je mensen lopen met een ham op hun 
schouder (ik moest direct denken aan een skioord waar iedereen zijn ski’s op de schouder draagt). 
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Fiesta 
Pasen is het belangrijkste feest in Spanje: Semana Santa wordt in bijna iedere stad  
uitgebreid gevierd met processies. De beste Semana Santa-processies zijn die van  
Sevilla en Málaga. Broederschappen van mannen in toga’s dragen pasos, grote beelden  
van Maria of Christus. In sommige steden speelt men passieverhalen; in andere dragen 
mensen zware kruizen. Daarnaast wordt er heerlijk gegeten en rijkelijk gedronken. 
 

Wil je langskomen in onze B&B? 
Cortijo del Ingles is ideaal voor een lang weekendje weg of een midweek. Wil je wat meer  
van de streek zien dan moet je minimaal een week uittrekken. De hierondergenoemde  
weken zijn wij er en ben je van harte welkom. 

 Week 14 (31 maart t/m 7 april) 
 Week 20 
 Week 33 en 34 
 Week 41 en 42 
 Week 52 

 
In week 21 en 22 (t/m 30 mei) zijn wij zelf weer hard aan het werk in Nederland, maar dan runnen onze vrienden 
Inèz en Winson de B&B; uiteraard ben je dan ook van harte welkom. 
 
Wil je graag in een andere periode komen? laat het ons weten. Bij voldoende interesse kunnen we onze planning 
aanpassen. Wil je reserveren stuur ons dan een mail.  

 
Wat zijn de prijzen? 
Per tweepersoonskamer per nacht (incl. ontbijt) € 50,00. 
 
Wil je ’s avonds genieten van de kookkunsten  van Caspar?  
Dat kan uiteraard. Voor € 17,50 maakt hij een overheerlijk  
(driegangen) menu del dia (ook vegetarisch). 

 
 
Website 
Momenteel hebben we nog geen eigen website. Voorlopig hebben we  
de website HTUwww.cortijo-ingles.comUTH van de vorige eigenaar in gebruik.  
We gebruiken 2007 om een eigen website op te zetten zodat we vanaf  
2008 als een echte bed en breakfast het wereld wijde web kunnen  
veroveren. We houden jullie uiteraard op de hoogte. 
 

El segundo  
Tijdens ons eerstvolgende bezoek gaan we op zoek naar leuke markten in de buurt, bodega’s die we kunnen 
bezoeken, meer cultuur en ga zo maar door. Zodra er genoeg nieuws is over activiteiten en de omgeving ontvang 
je de volgende nieuwsbrief. 
 
Voor ons is alles ook nieuw. Zijn er onderwerpen die je mist in deze nieuwsbrief, laat het ons weten. Ook horen we 
het graag als je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen. 
 
Wij hebben deze nieuwsbrief naar zoveel mogelijk vrienden en familieleden gestuurd. Denk je nog iemand te weten 
die interesse heeft en de brief niet heeft gekregen, vraag diegene dan ons een mail te sturen. 
 

Muchas gracias y Hasta luego! 
Hellen en Caspar 
 
HTUhellenencasparinspanje@yahoo.comUTH 
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